
39. 
 
 
Klein. 
 
 
Zo klein 
Kan het leven 
Zijn 
 
Als het eindigt 
En sterft 
 
Naakt liggend 
 
Teer als 
Een stervende 
Vogel 
 
In de palm 
Van je hand 
 
Warm 
Van het leven 
Dat was 
 
En land 
Aan 
 
De overkant. 


