
37. 
 
 
Straten. 
 
 
Vanavond spreken 
De straten in stilte 
En schreeuwen van de daken 
Dat dit niet moet 
 
Dat straten moeten blijven 
Spreken over het 
Verleden 
 
Dat straten geboren zijn 
Om de stilte  
Te doorbreken. 
 
 
 


