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KWIJT. 
 
Ik raak     in 
Alles      de wind 
kwijt, 
      waarin 
de grond     ik 
waarop     alles 
ik      terugvind.  
sta, 
 
de golf 
op  
het strand, 
 
de zon 
aan  
de overkant, 
 
het water 
dat uit 
de lucht 
valt, 
 
de beweging 
die ik maak 
 
met mijn 
armen 
met 
mijn benen, 
 
heupen 
die 
 
wiegen 


