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NATUURLIJK. 
 
Natuurlijk 
 
moet 
je 
je 
kop 
buigen 
 
voor 
de dood, 
 
is 
er 
 
een 
einde 
 
dat 
niemand 
kent, 
 
eindigt 
het weten 
 
in niets 
 
als 
de dood 
 
die 
natuurlijk 
is. 


