Schip.

Op
de werveling
van de wind

op de platte schedel
van het zand

drukt een duim
wuift een hand,

wind in de wereld
water op het strand

komt een schip
dat kwam
van de overkant

nieuwe adem
€n een nieuw
gezicht

ogen op de rand
van stralend licht
gevlucht

uit eigen
vaderland.



