
 

 
 

 

Ruis 

 

 

Achter de nissen 
van het geheugen 

zwemmen veelal 

gladde vissen 
 

natte neuzen  

tegen het glas 
van dit aquarium 

vinden grenzen 

aan de ruimte 
 

duiken onder 

komen boven 
draaien 

om 

en vallen terug 
in eeuwig duister 

 

glijden af 
langs spiegelwand 

en geen nagels 

voor de hand 
 

alleen nog het gehoor 

dat vraagt, 
 

wat ruist er. 

 


