
Intussen. 
 

 

 

Ik heb     de wereld 

de laatste    een groet 

tijd     gebracht 

 

gewacht     en gekeken 

     naar de bladeren 

op momenten    die van de bomen 

waarin 

ik niet 

rustig was.    naar beneden 

     vielen. 

Ik heb  

de dagen 

geteld 

 

als draaiende 

wielen, 

 

de honden 

laten likken 

 

aan 

mijn 

hielen. 

 

Toen 

ben ik maar 

weer opgestapt 

 

 

 

 

 

 

 


