Alles.

Alles
is
altijd

op
de rand

van voorbij
en
komen,

eerst
zijn
daar

de dromen

dan
komen
de luchten

viak
en
strak

over
het land,

en
in

de verte

het zicht

op het heden
de tijd

die kwam,
die

hand in hand

de toekomst
tot zich
nam.



