
Adem. 

 

 

 

Alsof een 

herinnering 

even 

de adem 

inhoudt 

 

ademt 

hier  

de vlinder 

 

lucht 

 

momenten 

van de waarheid 

een zuurstok 

in de winter 

 

naakt  

als het bot 

van ontvallen 

vlees 

 

waaraan wordt 

gelikt 

 

en zoals 

de éne god 

de andere god 

niet zag 

 

die wenkte 

 

schijnt hier 

het licht 

 

schijnt over daken 

en straten 

 

te stralen 

 

als een licht 

in de mist. 

 

 


